
 

 
         
 

 

“Onze papa is niet meer, hij is nu het zonnetje op elk van onze gezichten…” 

 

Bedroefd maar met dankbaarheid nemen we afscheid van  
 

 

Armand De Ridder 
 
 

Paracommando in de Congo - Foreman aan de Haven van Antwerpen 

 

Waterskiër en snowboarder in hart & ziel - Levensgenieter & onze allemansvriend! 

 

Geboren te Boechout op 27 december 1939 en zachtjes ingeslapen 

 

op de palliatieve zorg van het Heilig Hart te Lier op 26 juni 2023.  
 

 

 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van papa  
 

op zaterdag 8 juli om 10.30 uur in de St.-Bavokerk te Boechout. 
 

Samenkomst aan de kerk op het St.-Bavoplein, om 10.15 uur.  
 

Aansluitend gebeurt zijn asverstrooiing op de begraafplaats  
 

van Boechout, Hovesesteenweg. 
 

Liefste papa      van  
 

 zijn dutske Barbara & zijn jongen Peter 
   

Pake van 

 

 Francesca, Mauro & vriendin Maïté 

 

Zoon van  
 

 Maria (†)  
 

Broer van 

 

 Gusta (†) & Jozef (†), kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

 

 Joanna, kinderen en kleinkinderen 

 

Lievelingsnonkel van 

 

 Patrick en Nana 

 

De families De Ridder en Horemans. 
 

 

Aan al zijn snuitekes, en aan al zijn vrienden en kameraden van verder weg  
 

maar ook van zeer dichtbij wil onze papa nog zeggen: “bedankt voor alles”.  
 

Hartelijk dank aan Kelly en Kathleen van Zonder Zorgen en het team van  
 

de palliatieve zorg van het Heilig Hart in Lier voor hun goede zorgen. 
      

 

PAPA LEEFT VERDER IN ONS HART 

  

 

 

             Rouwadres: Familie De Ridder 
     

P/a Begrafenissen Van Harneveldt 
 

Confortalei 234 - 2100 Deurne Tel. 03/324.45.78  
 


